
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

Hallo allemaal, 

Binnenkort is het weer zover!!!  

Dan bezetten we met Chiro Merksplas weer bijna heel de maand juli een 

sympathieke Belgische gemeente. Dit jaar krijgt Hove die eer. 

 
In deze UK vind je alle praktische informatie in verband met het vertrek, de 
bagage, het einde van het kamp en wat je allemaal best wel of juist niet 
meeneemt. Daarnaast staan er in deze UK ook enkele tips, afspraken en 
per groep nog een kort briefje van jullie leiding met wat specifieke 
groepsinfo, zodat jullie zeker goed voorbereid zullen zijn op het 
hoogtepunt van jullie zomervakantie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

● Zondag 6 april:                                                                                     Chiro!  
 De Toppers en Kerels gingen op weekend dus hebben geen Chiro vandaag! 
 
● Zondag 13 april:                                                                                  Chiro! 
De Rakkers gingen op weekend dus hebben geen Chiro vandaag! 
  
● Zondag 20 april:                                                                        Geen Chiro!  
Vrolijk Pasen! Vandaar een weekje rust voor iedereen. 
 
● Zondag 27 april:                                                           Chiro & Aspighetti! 
  
● Zondag 4 mei:                                                                    Ledenactiviteit!  
 
● Zondag 11 mei:                                                                                   Chiro!  
   
● Zondag 18 mei:                                                                   Leidingswissel!  
 
● Zondag 25 mei:                                                                                   Chiro! 
 
● Zondag 1 juni:                                                                                     Chiro! 
 
● Zondag 8 juni:                                                                                     Chiro! 
 
● Zondag 15 juni:                                                                                  Chiro! 
 
● Zondag 22 juni:                                                                                  Chiro! 
 
● Zondag 29 juni:                                                                    Laatste Chiro! 
 
● Zondag 13 - 23 juli:                                                                           Kamp! 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

● Vertrek: Iedereen vertrekt in zijn chiro-uniform! 

Toppers, Kerels en Aspi’s vertrekken zondag 13 juli 2025 op kamp, op 
eigen houtje. Exacte informatie over vertrekuren en dergelijke laten ze 
later weten, of staat in hun kampbrief in deze UK. 
 
Speelclub en Rakkers vertrekken ook op zondag 13 juli 2025 en worden 
door enkele lieve ouders met de auto tot op de kampwei gebracht.  
Jullie worden verwacht om 12u op Spelewei om vervolgens te vertrekken 
richting Hove. Op de kampwei wordt ‘s namiddags enkel nog een 
vier-uurtje voorzien en een avondmaal uiteraard! Zorg er dus voor dat de 
maag al goed gevuld is bij vertrek! Bij aankomst worden de kids-ID en 
eventuele medicatie aan de leiding afgegeven. 
 
De sloebers vertrekken enkele dagen later, op woensdag 16 juli 2025. Zij 
worden verwacht om 10u ’s ochtends op Spelewei. Er wordt voor hen 
eten voorzien ’s middags op de kampwei. De kids-ID en eventuele 
medicatie wordt op de kampplaats aan de leiding overhandigd.  
 

Samengevat: 
Vertrek toppers, kerels, aspiranten: zondag 13 juli 2025, uur door de         

leiding te beslissen 
Vertrek speelclub en rakkers:            zondag 13 juli 2025, om 12u  
Vertrek sloebers:            woensdag 16 juli 2025, om 10u 

 
 
 
 
 
 
 



● Adres van de kampwei: 

Dit jaar hebben we een wei gevonden bij een vriendelijke koeienboer in de 
provincie Antwerpen. Deze gezellige wei is gelegen vlakbij een bos!. Het 
adres van de wei is Lintsesteenweg 697, 2540 Hove 
 
 

● Bagage: 

Aangezien sloebers, speelclub en rakkers met de auto naar de kampplaats 
gaan, veronderstellen wij dat deze auto ook een koffer heeft. Gelieve alle 
spullen van uw kornuit hierin te vervoeren 😉.  
(Indien er bepaalde spullen echt niet in de auto passen kunnen deze op 
vrijdagavond 11 juli tussen 19h00 en 20h00 op spelewei afgezet worden in 
de grote zaal. De spullen worden dan met de camion naar de kampplaats 
gebracht.) 
 
De avonturiers van de Toppers, Kerels en Aspiranten kunnen al hun 
materiaal afzetten op Spelewei (in de grote zaal) op vrijdag 11 juli tussen 
19h00 en 20h00. Dit zal met de camion tot op de kampplaats gebracht 
worden. (zorg dus dat het tegen een stootje kan). 
 

Samengevat: 
Sloebers, Speelclub, Rakkers:  bagage in de koffer van de auto’s 
Toppers, Kerels, Aspiranten: bagage afzetten op Spelewei; 
      vrijdag 11 juli, tussen 19h00 en 20h00 

 

● Wat zeker niet vergeten: 

● kids ID        (afgeven bij aankomst) 
● Eventuele medicatie      (afgeven bij aankomst) 
● Identiteitskaart (vanaf 12 jaar) 
● Uniform (wordt gedragen bij vertrek!) 
● Veldbed en slaapzak 
● Verkleedkleren (zie verder in deze UK) 

 
 
 



 

● Noodnummer: 

Gebruik het noodnummer enkel in geval van nood! Je zal dan onze véébéé, 
Jelle Kersemans aan de andere kant van de lijn krijgen als je dit 
telefoonnummer intoetst op uw telefoontoestel:  
(+32) 0494/63 03 56. 
Ofwel kan je (+32) 0478/09 55 07 in toetsen en kom je terecht bij één van de 
groepsleiders Mathias de Vet of (+32) 0491/ 14 49 71 voor Jasper Poelmans 
 

● Einde: 

Woensdag 23 juli loopt het jongenskamp helaas ten einde. Dan maken we 
plaats voor onze collega’s van de Meisjeschiro. Vanaf 14u zijn de ouders 
van (Sloebers, Speelclub, Rakkers,) welkom op de wei om hun kind(eren) 
op te halen en te worden overdonderd met onnoemelijk veel zotte 
verhalen!  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

● Extra info per groep: 

Elke groep doet op kamp z’n eigen activiteiten. Daarom vind je verderop in 
dit boekje voor elke groep een specifieke kampuitnodiging waar exacte 
vertrekinformatie (oudste groepen) & uitzonderlijke benodigdheden in 
vermeld staan (verkleedkleren, attributen,…)  
 
 

● Veiligheid: 

De Toppers, Kerels en Aspi’s gaan op eigen houtje met de fiets naar de 
kampwei. Zorg er zeker voor dat je fiets tiptop in orde is bij vertrek. Een 
lekke band en kleinere mankementen krijgen de leiding nog gerepareerd, 
maar op grotere stukken zijn we niet voorzien! 
 
Om alles veilig te laten verlopen, vragen we ook om een helm en een 
fluovest mee te nemen. Deze twee zaken dien je verplicht aan te hebben 
bij vertrek! 
 
 

 
 
  

 



 

 
 

Normaal gezien zijn je zonen al ingeschreven voor het 
kamp wanneer je deze UK leest, maar het kan nog steeds! 

De deadline is namelijk 25 mei!!! 
 
Het inschrijven: 
Het inschrijven van je zoon heb je online gedaan via een formulier op 
Facebook of op onze site http://jongenschiromerksplas.chirosite.be.  
 
De medische fiche: 
De medische fiche is sinds een aantal jaren geïntegreerd in het online 
inschrijvingsformulier. 
 

Kostprijs: 
 
Een kamp organiseren kost veel geld. De afgelopen jaren is het kampgeld 
steeds hetzelfde gebleven. Met de huidige prijzen zijn we genoodzaakt de 
kampprijs omhoog te trekken. We hebben daarom beslist om 3 bedragen 
vast te leggen, waarbij u zelf kiest welk bedrag u betaalt. Op deze manier 
hopen we het kamp toegankelijk te houden voor iedereen. 

   

Betalen kan op onderstaande rekeningnummer met vermelding van Naam, 
Voornaam en Groep van het kind. Gelieve 1 overschrijving per kind uit te 
voeren. Dit is de rekeningnummer waarop je het bedrag kan overschrijven: 
BE82 0019 0475 7068 

   

Sloebers betalen: €90, €105 of €120. Andere groepen (Speelclub, Rakkers, 
Toppers, Kerels & Aspi’s) betalen: €110, €130 of €150. 

      
 

http://jongenschiromerksplaschirosite.be


 

De verwerking van de betalingen wordt enkel door de kassiers bekeken, en 
blijft verder anoniem, ook voor de rest van de leidingsploeg. Verder heeft 
niemand inzage in welke bedragen er betaald worden. Alle informatie 
i.v.m. de betalingen wordt gegeven na het bevestigen van de online 
inschrijving. Deze nieuwe manier van betalen wordt al bij verschillende 
andere verenigingen gehanteerd. Als er vragen zijn aangaande de nieuwe 
vorm van betaling, mag u steeds een mailtje sturen naar  
jasper.poelmans@hotmail.com of iemand anders van de leiding aanspreken 

 
 
Vermeld in mededeling zeker de naam en groep van je kind. Gelieve ook 
aparte overschrijvingen te doen indien u 2 (of meer) kinderen heeft die 
meegaan op kamp (dit om onze administratie iets gemakkelijker te 
houden). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Voor sommige leden kan het handig zijn dat hun leiding even langskomt voor het kamp 
(het zogenaamde huisbezoek). Indien hier reden toe zou zijn, laat tijdig iets aan ons weten 

mailto:jasper.poelmans@hotmail.com


 
 
We dragen een uniform om te laten zien dat we van de Chiro zijn! Waar je 
ons ook tegenkomt, aan ons uniform kan je ons herkennen. Het is 
praktisch, drukt onze verbondenheid uit met de grote Chirofamilie, zorgt 
voor ‘gelijkwaardigheid’ en is ook megacool!! 
Nieuwe leden kunnen natuurlijk hun eerste weken door komen in hun 
slechte kleren, maar als ze beslissen lid te worden van onze Chiro, is het 
uniform wel verplicht te dragen, elke zondag! Want ook op kamp hebben 
we dit meermaals nodig. Alle kleding is van uitstekende kwaliteit, want ze 
moet tegen een stootje kunnen! 
 

We raden aan alle kleren van je lid (en zeker het uniform!) 
te voorzien van naam en achternaam van je kind! 

 
Bij ons bestaat het uniform uit: 
 

- Blauw Chirohemd / blauwe Chirotrui 
- hemd: verkrijgbaar bij De Banier 

(volgens velen hét ultieme chiro-kledingstuk!) 

- trui: verkrijgbaar op Spelewei voor of na de chiro,  
kostprijs: € 20 

-  Beige broek (kort of lang) 
dé officiële chirobroek: verkrijgbaar bij De Banier* … 
… maar mag ook eender welke beige broek zijn 

-  Wit Chiro T-shirt 
verkrijgbaar op Spelewei voor of na de chiro,  
kostprijs: € 8   

 
*De Banier (www.debanier.be) 
Naast alle officiële chiro-materiaal vind je hier ook allerhande ander spel- en 
knutselmateriaal. Met je lidkaart kan je zelfs op enkele artikelen een mooie korting 
krijgen! 

 



 

 
● Het is voor leden niet nodig dat ze snoep meenemen. Mieren en 

andere insecten vinden dit altijd eerder dan de leiding, en dit geeft 
wel eens problemen. De leiding voorziet zelf tussendoortjes genoeg! 
Ook voor de oudste groepen is drugs, alcohol, rookwaren,… 
helemaal uit den boze! 
 

● Sloebers, Speelclub en Rakkers hebben geen zakgeld nodig. De 
andere groepen spreken onderling af hoeveel zakgeld er nodig is. 
Voor hen is zakgeld om een hele winkel leeg te kopen zeker niet 
nodig! 

 
● Al het elektronisch materiaal ter tijdverdrijf is totaal overbodig! We 

hebben het dan over: 
-   Spelconsoles (game boy, Nintendo, playstation,…) 
-   Radio’s, walk- en discmans, mp3-spelers,… 
-   GSM’s 
Moesten deze aangetroffen worden, worden deze in bewaring 
gehouden door de leiding tot de laatste dag van het kamp. 

 

● We kiezen ervoor om geen bezoek van ouders en/of liefjes toe te 
laten gedurende het hele kamp. We voorzien ook geen bezoekdag 
voor de ouders, maar (stiekem) langskomen is ook helemaal niet 
nodig! We zorgen ervoor dat uw kind zich goed genoeg amuseert, 
zodat heimwee zoveel mogelijk voorkomen wordt! Wat wel wordt 
aangemoedigd: het schrijven van brieven! 
 

● De oudste groepen (Toppers, Kerels, Aspi’s) gaan met de fiets op 
kamp. Zorg ervoor dat deze tiptop in orde is, en dat je je kind niet 
met een oud, versleten geval op kamp stuurt! De gebruikelijke lekke 
band onderweg kan de leiding zelf nog wel opvangen, maar andere 
en meer serieuze stukken kunnen we onderweg en op kamp missen 
als kies- en andere pijn!  



 

 
 
Het adres om alle postpakketten, verjaardagswensen, liefdesbriefjes, etc… 
heen te sturen. Want wie vindt het niet leuk om eens een briefje van thuis 
aan te krijgen op kamp? 
 
Mogen wij met aandrang vragen om het opsturen van geld en snoepgoed 
achterwege te laten. De leiding zal voldoende voorzien voor iedereen. 
 
Ook vragen we om geen pakketjes op te sturen, deze geven we namelijk 
niet af tijdens het kamp.  
 
Er worden door de leiding geen Chiro-postkaarten voorzien op kamp.  
 
We willen nogmaals vragen om niet langs te komen op de kampplaats om 
heimwee te voorkomen. Er wordt nog steeds geen bezoekdag 
georganiseerd. Daarom is ons motto: 

 
 

"Hoe meer brieven, hoe meer vreugd!" 
 
 

t.a.v.  Jongenschiro Merksplas 
Naam + Groep van je kind 

Lintsesteenweg 697, 2540 Hove  

 
 
Om ook het versturen van brieven naar het thuisfront gemakkelijker te 
maken, raden wij aan om voor de kleinsten (en misschien toch ook nog de 
oudsten ☺) de enveloppen vooraf te voorzien van adres en postzegel. 

 



 

 
 

● Neem ZEKER (en zelfs bijna verplicht) een veldbed mee i.p.v. een 
luchtmatras. ’s Nachts kan het immers koud worden en dan is een 
veldbed warmer dan zo’n luchtmatras. Een veldbed staat immers 
hoger van de grond en het neemt ook minder plaats in. Zodat 
iedereen zeker voldoende plaats heeft in de tent. Regel nummer 
twee: lattoflexen, vouwbedden,… worden ook beter thuisgelaten! 
Het betrouwbare veldbed/legerbed is het beste slaapgerief dat je op 
kamp kan hebben, weten we uit ervaring. 

 
● Beter te veel sokken, broeken, truien, ondergoed, … dan te weinig! 

 
● Neem een korte zwembroek (géén zwemshort) mee om te douchen. 

 
● Geef een koffer/valies mee i.p.v. een sporttas! Dit is gemakkelijker 

om op orde te houden in een soms rommelige tent, en het is (voor 
oudste groepen) gemakkelijker om ze in de camion in te laden! 
 

● Elke dag worden op kamp wel verloren kledingsstukken gevonden. 
Teken daarom al de kleding van je kind! Het best gebruik je gewoon 
de hele naam van het kind.  
o Enkel een voor- of achternaam schept verwarring. 
o Enkel de naam van de broer schept verwarring. 
o Enkel de initialen is ook verwarrend (er zijn meerdere kinderen 

met dezelfde initialen) 
 
 

● Strips, kwartetten, kaartspelen,… zijn wél zeer leuk voor dode 
momenten, maar… 

 
● GSM’s, gameboys, playstations, mp3-spelers,… worden door de 

leiding in bewaring genomen, tot na het kamp. 



 

 
 

● Maak een zakje kleren per dag, met de dag duidelijk vermeld. 
 

● Als je jongens een brief schrijven naar huis, familie,… schrijf dan 
vooraf de adressen waarnaar ze een brief versturen al op de 
enveloppen, en kleef al een postzegel. 
 

● Schrijf zelf ook eens naar de kleinsten! Ze kijken hier echt naar uit, en 
het helpt een beetje om heimwee te voorkomen. 
 

● Oefen al eens op het knopen van je veters! (of breng 
plakkerschoenen mee als je die hebt) 

 
 

 



 

 
 
Doorheen de jaren hebben we een goed idee kunnen vormen wat op een 
kamp allemaal wel en niet van pas kan komen. Hieronder staat een 
opsomming van zaken die zeker te overwegen vallen bij het maken van je 
koffer . Deze opsomming is een richtlijn, maar is zeker niet volledig! Denk 
zelf ook na over eventuele zaken om mee te nemen! 
 

● Toiletzak met daarin: 
o Tandenborstel 
o Tandpasta 
o Kam of borstel 
o Oorstokjes 
o Zeep in zeepbakje / douchecel ( liefst biologisch afbreekbaar) 
o Shampoo 
o Scheergerief (indien nodig) 
o Zonnecrème (best een nieuwe bus want na een jaar verliest ze 

de helft bescherming) 
o Aftersun 
o Muggenmelk 

● Voldoende washandjes 
● Voldoende handdoeken 
● Een badhanddoek om te gaan zwemmen (of meerdere) 
● Badslippers om te douchen 
● Wasknijpers (om natte dingen aan een waslijn te hangen) 
● Kapstokken (meer dan één) 
● Zwembroek (korte zwembroek is aan te raden om te douchen) 
● (Badmuts) 
● Voldoende T-shirts 
● Voldoende truien (ook als het bij vertrek goed weer is!) 
● Voldoende korte broeken 
● Voldoende lange broeken 
● Voldoende ondergoed 
● Voldoende sokken (elke dag een paar + ongeveer 5 extra) 



● Slechte schoenen (wandelschoenen, botten, nog een paar en nog 
een paar en nog een paar en zeker geen nieuwe!) 

● Stevige wandelschoenen 
● Rubberen laarzen 
● Reserve schoeisel (voor wanneer de rest nat is) 
● Regenkledij (een KaWé is gemakkelijk mee te nemen) 
● Pyjama 
● Zakdoeken 
● Knuffelbeer (goed tegen heimwee) 
● Hoofdkussen 
● Slaapzak (eventueel extra dekentje) 
● Veldbed (latoflexen worden terug meegegeven) 
● Linnen zak (voor alle vuile was) 
● Zaklamp (+ reserve batterijen) 
● Enveloppen voorzien van postzegel en adres 
● Schrijfgerief 
● Stripboeken (waarin duidelijk je naam staat) 
● Reisspelletjes, kwartetten, … (geen elektronica) 
● Drinkbus (+- 1 liter, goed afsluitbaar) 
● Pet tegen de zon 
● Rugzak (om te gaan zwemmen en voor trektocht, géén 50l voor de 

jongste drie groepen � kan wel handig zijn voor de oudste drie 
groepen) 

● Alles wat je denkt nog nodig te hebben 

Verkleedkleren: 

Sloebers: Boeren & Piraten 
Speelclub: Boeren & Leger 
Rakkers:                                                                                             
Toppers: Kamping Kitsch 
Kerels: Avontuurlijk & Toeristisch                                                                                
Aspiranten: Safety First & JVL-dag 

Kampthema-outfit: Dit moeten alle groepen meebrengen. Gebruik 
hiervoor je creativiteit, wij zijn alvast benieuwd. Lees hieronder wat 
voor kleren elke groep hiervoor mag meebrengen 

Uiteraard hoef je voor deze verkleedkleren niet speciaal iets nieuws 
te gaan kopen. Wij rekenen op jullie creativiteit! 



 
 

Gegroet ouders en chiroboys, 

 

Met veel plezier trekken we deze zomer weer op CHIROKAMP!! Naar onze gewoonte 

is ieder kamp in een bepaald thema en dit jaar zoeken we 'De Weg naar Hovestein'. 

Een ridder genaamd Danus zal voor een hoop obstakels komen te staan terwijl hij op 

weg is naar zijn prinses. Dit alles dwars doorheen het sprookjesbos. 

Om aan het einde van het kamp iedere groep een toneeltje te laten uitvoeren zullen 

zij in bepaalde categorieën verkleedkleren moeten voorzien. Uiteraard is het sterk 

aangeraden creatief uit de hoek te komen en winkels te vermijden. 

 

In volgende lijst vindt u de categorie per groep: 

SLOEBERS, jullie voorzien de kleren van een MIDDELEEUWSE BOER 

SPEELCLUB, jullie voorzien de kleren van KABOUTERS 

RAKKERS, jullie voorzien de kleren van HEKSEN en TOVENAARS 

TOPPERS, jullie voorzien de kleren van PRINSESSEN 

KERELS, jullie voorzien de kleren van RIDDERS 

ASPI'S, jullie voorzien de kleren van KASTEELHEREN 

 

Hopelijk zien we zeer creatieve en mooie verkleedpakjes op de wei. 

 

Tot dan!! 

De Sprookjesboom ;)) 

 
 
 
 
 
 
 



 

Gegroet Chirovrienden, 

Binnenkort is het weer tijd voor het hoogtepunt van dit chirojaar. Dit jaar gaan we er 
samen weer een geweldige tijd van maken, en we willen jullie daar natuurlijk bij 
hebben! 🌟 

We hebben een heleboel leuke dingen voor jullie in petto: activiteiten, spelletjes, 
toffe gesprekken en misschien ook wel wat gekke momenten. Maar het gaat niet 
alleen om de dingen die we doen, het gaat ook om hoe we samen een gezellige sfeer 
creëren, waarin iedereen zich op zijn gemak voelt. Dit kamp is niet alleen een kans 
om nieuwe dingen te leren en leuke dingen te doen, maar ook om nieuwe vrienden 
te maken en samen herinneringen te creëren die je niet snel zult vergeten. 

Nog even dit, voor degene die nog nooit zijn mee geweest en niet goed weten hoe of 
wat kan je alle nodige info terugvinden in deze editie van de UK. Moesten er dan nog 
dingen zijn die niet duidelijk zijn? Of zijn er zaken die je nog graag wil vertellen aan 
ons, of je nog vragen hebt over allergieën, diëten of speciale eetwensen, aarzel dan 
niet om iemand van de leiding of mij te contacteren. Wij zullen jullie ongetwijfeld 
verder kunnen helpen. 

Wij zijn intussen volop bezig met de nodige voorbereidingen maar ook jullie moeten 
voor mij iets doen. Ik zou namelijk graag willen vragen om jullie met zo veel mogelijk 
en ook zo snel mogelijk in te schrijven voor deze editie van ons onvergetelijke 
chirokamp! 

Ik zie jullie graag terug op de kampwei! 

Tot dan! 

Véébéé, Jelle 

kersemansjelle@gmail.com 
 0494/630 356 

 

 * De VB (of véébéé) is één van de vele chirotermen die de chiro rijk is. Het staat voor 
‘Volwassen Begeleider’. Veel chirogroepen kiezen ervoor om een volwassene van op 
afstand het hele chirogebeuren te laten volgen en te coachen. Hij confronteert de 
groep met de kijk van iemand die er iets verder vanaf staat, iets ouder is en een 
andere invalshoek heeft. De leidingsploeg leidt, de VB begeleidt. 



 

 

Gegroet beste sloebers, 

De leukste tijd van het jaar is weer bijna daar: CHIROKAMP!!! 8 dagen lang (7 

nachten) ons maximaal amuseren met al jullie vriendjes, Zalig!! 
Woensdag 16 juli worden jullie om 10u op spelewei verwacht om van hieruit 

gezamenlijk te vertrekken naar de kampwei in Hove. Rond 11u zullen we daar dan 

arriveren. De mama en papa installeren alle spullen mee in de tent en dan is er nog 

tijd om een dikke afscheidsknuffel te geven. Als jullie ouders zijn vertrokken, zullen 

we eerst onze maagjes nog vullen en aan ons bangelijk kamp beginnen. 

Zoals jullie weten, is het thema van het kamp ridders en sprookjes. Maar daarnaast 

heeft de leiding nog twee andere dagen ingekleed in een ander thema. Om jullie 

helemaal in te kunnen leven deze dagen, mogen jullie verkleedkleren meenemen 

voor een BOERENDAG en een PIRATENDAG. Koop hiervoor zeker geen gloednieuwe 

kleren aan, maar wees creatief. Als het in de buurt komt, is de leiding ook heel 

tevreden. 

Elektronica, snoep, koeken, enz is allemaal uit den boze op chirokamp. Uiteraard zal 

de leiding zelf wel eens zorgen voor wat lekkernij 😉. Kaartspelletjes, reisspelletjes, 

strips, kleurboeken, … zijn wel heel leuk voor tijdens de platte rust. 

Woensdag 23 juli komen jullie ouders jullie terug ophalen om 14u. 

Als je nog met vragen zit, kan je ons altijd mailen, bellen of kom op een chirozondag 

gerust een langs voor of na de chiro! Wij kijken er al hard naar uit, hopelijk jullie ook! 

Tot op kamp, groetjes van de sloeberleiding, 

Biebob, Mikke, Bert en Zwa 

 



 

 

 
 
 
 

 
 
Dag Speelclubbers 

 

Binnenkort is het weer zover, op kamp met z'n allen. 10 dagen plezier, ravotten, 

spelen en natuurlijk ook heerlijk eten. 

 

Zoals vele van jullie waarschijnlijk al weten gaan we natuurlijk naar het prachtige 

Hove, daar bevindt zich een mooie grote wei met dicht bij een bos. Dit alles geschikt 

voor allerlei soorten spellen zoals honkbal, voetbal, stratego, paintball, verstoppertje 

en nog vele andere. 

 

Ook hebben wij op kamp ook een aantal themadagen, daarvoor vragen wij aan de 

ouders om buiten de standaard spullen ook nog een aantal dingen te voorzien in het 

thema Leger en Boer . 

 

Wij als leiding kijken er alvast naar uit om met jullie 10 dagen plezier en 

herinneringen te maken. Bij enige vragen of opmerkingen kan je altijd contacteren of 

aanspreken op zondag. 

 

Op nog vele mooie zondagen en hopelijk tot op kamp! 

De Speelclubleiding 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Joooooooo mega stoere, kei coole, Rakkers!!!!! 

 

Eindelijk is het weer bijna zover, het hoogtepunt van het 
Chirojaar is in zicht. Je kan het al raden, we hebben het over het 
Chirokamp! Een goed kamp kan natuurlijk alleen goed verlopen 
als we allemaal op de hoogte zijn van een aantal zaken. In het 
begin van deze Uitlaatklep staat vermeld wat je algemeen mee 
moet nemen op kamp, wat het vertrekuur is enz. Maar de 
Rakkers zouden de Rakkers niet zijn als ze niks speciaals zouden 
doen. We gaan dit kamp onszelf omtoveren tot mijnwerker We 
gaan op zoek gaan naar verborgen schatten, door modder 
ploeteren en diamanten zoeken. Dus vragen we jullie om je te 
verkleden als een mijnwerker . Daarnaast gaan we ook een 
ruimtereis maken, dus vergeet je astronautenpak niet. 

 

Hier alles nog eens duidelijk op een rijtje voor de ouders die niet 
kunnen lezen door de stress! 

• mijnwerkerskleren  

• ruimtevaarderskleren 

 

We gaan er met de Rakkers weer een absoluut top kamp van 
maken. Mochten er nog vragen zijn dan kan je de leiding altijd 
contacteren via sms of e-mail. Voor en na de Chiro zijn wij ook 
altijd beschikbaar voor vragen. 

 

Hopelijk schrijven jullie je allemaal in voor kamp en tot dan!!!! 
Kian,Klaas,Stijn 

 



 
 

Hey toppers (en ouders natuurlijk), 

Het is binnenkort zover: CHIROKAMP 2025! Op zondag 13 juli vertrekken we naar 

Hove, en zoals echte avonturiers gaan wij, de Toppers, met de fiets. We verwachten 

jullie die zondag om 09:30 op Spelewei met een stevige fiets die in orde is, want we 

hebben een tocht van +-50 km voor de boeg. Zorg ervoor dat je een fluohesje draagt 

en je fietshelm opzet voor de veiligheid. Vergeet ook je identiteitskaart niet. Neem 

genoeg drinken mee, een koek en een lunchpakket voor onderweg. 

Je koffer mag je al op vrijdag 11 juli tussen 19:00 en 20:00 afzetten op Spelewei, dan 

wordt alles met de camion naar de kampwei gebracht. Vergeet ook je 

campingstoeltje niet, zodat we ’s avonds gezellig op ons terras kunnen zitten. We 

trekken tijdens het kamp twee keer naar de winkel, dus je mag 15 euro zakgeld 

meenemen. Dit jaar kan je je verkleden in het thema kamping kitsch (en vergeet ook 

niet de algemene themakleren voor tijdens het kampvuur: ridders en sprookjes). Je 

hoeft zeker niets nieuws te kopen, laat je inspiratie en creativiteit de vrije loop. 

Tijdens het kamp trekken we ook op tweedaagse. Een goede trekkersrugzak is handig 

en om de nacht door te geraken neem je best een matje en een slaapzak mee, en 

spullen als handdoek, vers ondergoed,... , maar deze zitten al in de koffer. 

Na de schitterende 10-daagse zullen we op woensdag 23 juli terug fietsen richting 

Merksplas. We vertrekken om 14h op de kampwei en plannen rond 17h terug op 

Spelewei te zijn. Die avond kunnen jullie dan ook jullie bagage terug ophalen op 

Spelewei.   

In het kort, wat zeker meenemen: 

·         goede fiets, fietshelm, fluohesje en ID-kaart bij vertrek 

·         15 euro zakgeld 



·         Trekkersrugzak en matje 

·         Verkleedkleren thema kamping kitsch en ridders/sprookjes 

Wat zeker NIET meenemen: 

•         Elektronica zoals GSM, PS4,.... 

•         Alle andere dingen die je denkt dat niet thuishoren op een Chirokamp 

Wij kijken er enorm naar uit en hopen jullie ook. Tot dan! 

De topperleiding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Hey Kerels, 
 
Hopelijk kijken jullie net als ons uit naar het kamp in Hove. Het belooft  
weer een top avontuur te worden.  
 
Het hele verhaal start voor jullie al op spelewei waar we met de fiets 
zullen vertrekken naar het kampeerterrein. (zorg dat je fiets ook goed in  
orde is voor deze heuse etappe). Neem voor onderweg een rugzak mee met 
voldoende drinken en een lunchpakket. Ook een fluovestje en fietshelm zijn verplicht 
op onze tocht. Bij aankomst geef je ook je ID-kaart af aan ons. Het juiste tijdstip 
geven we jullie nog via hypermoderne kanalen door. Jullie bagage zal met de camion 
mee naar de wei komen. Deze kan je op vrijdag 11 juli al op spelewei komen afzetten 
tussen 19u en 20u. 
 
Als kerels wordt er ook weleens naar de winkel gereden voor een kleine snack op het 
terras in de avond. Hiervoor mogen jullie een klein zakgeldje meenemen van €20. 
Vergeet ook zeker je campingstoeltje niet voor op het terras te chillen. 
 
Om het verhaal wat kleur te geven, vragen we jullie enkele extra kleren mee te 
nemen. Een avontuurlijke outfit is vereist. Dit kan gaan van stevige legerkleding tot je 
jagersuniform.  
Naast deze stoere kleding heb je ook een toeristische outfit nodig.  
 
Indien jullie nog vragen hebben stuur gerust een berichtje of bel ons even  
voor een vriendelijk gesprek.  
 
Xx jullie leiding xX 
DVD en Dictus 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

Beste Aspi’s 

Het kamp komt er heel snel aan! Al het praktisch materiaal dat je nodig hebt staat in 
het begin van dit boekje, maar voor jullie hebben we nog wat extra info. Jullie kunnen 
al je bagage afzetten op Spelewei op vrijdag 11/07, tussen 18u en 19u. Er wordt 
diezelfde avond om 19u ook van jullie verwacht om materiaal in te laden in de 
camion (één van de nadelen van Aspi zijn 😉) In jullie bagage steken jullie best ook je 
beste Safety First outfit voor onze eigen thema dag. Daarnaast zouden we jullie willen 
vragen gepaste kledij te voorzien voor onze grote JVL-dag (hierover later meer info). 

Als Aspi heb je natuurlijk ook enkele privileges op kamp: een terras om te chillen 
(vergeet geen camping stoeltje!) & slapen op matrassen! Daarom moet jullie geen 
veldbed of matje meenemen. Neem voor de matras best wel een bedovertrek mee (1 
of 2 persoons). Zorg ook dat je een rugzak bij hebt waarmee je op tweedaagse kan. 

Omdat de afstand naar Hove prima te doen is, gaan we als echte Aspi’s natuurlijk met 
de fiets. Hiervoor spreken we zondag 13 juli om 9u30 af op Spelewei, met een 
rugzak met voldoende drinken. Middageten wordt voorzien. 

  

Niet vergeten bij bagage, naast de standaard spullen: 

-        Camping stoeltje 

-        Verkleedkleren thema Safety First 

-        Verkleedkleren JVL-dag 

-        Verkleedkleren van het grote thema(zie begin van deze UK) 

-        bedovertrek 



  

Niet vergeten bij vertrek met de fiets: 

-        fietshelm + Fluovestje 

-        fiets die in orde is (elektrische fietsen zijn sterk afgeraden) 

-        drinken 

-        Identiteitskaart 

-        €25 zakgeld 

Dan rest ons enkel nog te zeggen: smeert uw benen al maar in! 

Greetingzzzzz, 

Leider Maes en Leider Poels 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
Sloebers 

Bob De Bie Berre Mertens  

0471/ 50 08 94 0472/ 05 64 16 

bobdebie2003@gmail.com berremertens06@gmail.com 

Ward Dehouwer Milo Hapers 

0472/ 88 43 98 0493/ 97 89 87 

warddehouwer@gmail.com milohapers@gmail.com 

 
Speelclub 

Mathias De Vet Loïc Bassez 

0478/09 55 07 0499/ 90 09 50 

Mathias.devet@hotmail.com loic.bassez@gmail.com 

Arne Lauwerysen  

0475/ 97 04 15  

arne.lauwerysen@gmail.com  

 
Rakkers 

 

Stijn Van de Voorde Klaas Woestenborghs Kïan Van Beek 

0492/83 55 83 0468/ 53 41 86 0468/ 13 71 20 

stijn.vandev@gmail.com klaaswoestenborghs@gmail.c
om 

kian.van.beek09@gmail.com 



 

 

 
Toppers 
 

Jasper Poelmans Seppe Donckers Robbe Wielockx 

0491/14 49 71 0493/ 97 88 05 0470/ 78 74 04 

jasper.poelmans@hotmail.com seppedonckers17@gmail.co
m 

robbe.wielockx@gmail.com 

 

Kerels 
 

 Daan Van Dun Emiel Dictus 

0478/ 20 25 13 0487/ 70 31 06 

DaanVnDn@gmail.com dictusemiel@gmail.com 

 
Aspiranten 
 

Daan Meas  Jeroen Poelmans 

0468/ 23 00 99 0494/ 26 11 58 

daanmaes0401@gmail.com jeroenpoelmans@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Een groot feest georganiseerd, uitnodigingen gestuurd, brouwer gebeld, 
vlees geregeld,…  alles klaar om er een prachtfeest van te maken. Maar 
een week van tevoren hoor je plots dat ene woord waar je zo bang voor 
was.  
REGEN…  
Wat nu?  En dan komt je zoon in zijn Chirokleren aanlopen en denk je 
terug aan wat voor een robuuste legertenten ze daar wel niet hebben. 
 
Wel, het kan.   
Wij bieden onze legertenten aan voor allerlei gelegenheden, van een 
communiefeest tot een barbecue!  Maar dat is niet alles, voortaan kan je 
bij ons ook een witte partytent huren. Bij al onze tenten bieden we ook 
(optioneel) tafels en stoelen aan. 
  

Voor verdere info: contacteer onze verhuurmannen!  
 

Jeroen Poelmans Robbe Wielockx 

0494/ 26 11 58  0470/ 78 74 04 

jeroenpoelmans@hotmail.com robbe.wielockx@gmail.com 
 

Of vraag ernaar op eender welke Chirozondag! 

 
5m breed, 5-20m lang verkrijgbaar (foto: 10m), zijwanden kunnen ook met ramen 

 


